
Training African Missionaries 2024
Inleiding
Dit jaar vond het KingdomIT Project, de ICCM-Afrika conferentie, waar Afrikaanse
zendelingen worden getraind, plaats in Kenia. Ruben Felix vertelt van alles en nog wat over
de conferentie. Het reisverslag wordt afgesloten met een stukje van Sjoerd Kuipers. Hij gaf
namens een leiderschapstraining voor pastors.

De gebeurtenissen tijdens en voor de conferentie
Het is altijd bijzonder wat er voor en tijdens de
conferentie gebeurt. Mission Werk gaat niet altijd
zonder geestelijke strijd maar ook nooit zonder
Gods zichtbare aanwezigheid. Tijdens deze reis
hadden we te maken met extreem veel regen en
overstromingen. Zoveel zelfs, dat de kans
bestond dat deelnemers niet konden komen door
problemen op hun weg naar de conferentie. Zie
de foto rechts om een idee te krijgen van de
wateroverlast. God heeft voorzien want iedereen
is veilig aangekomen en er waren geen
incidenten. Voor aanvang van de conferentie
regende het vooral veel overdag. Hierdoor

zouden de
buitenactiviteiten niet door kunnen gaan. Maar na een
gebedsoproep verplaatste de regen zich tijdens de
conferentie naar de nacht. We hadden er tijdens de
conferentie geen last van en de buitenactiviteiten konden
overdag gewoon doorgaan. Wat een wonder, omdat het zo
vlak na de gebedsoproep gebeurde.

Hiernaast een afbeelding van onze deelnemer uit
Nederland. Hij maakte een overstap in Parijs en raakte
daar zijn koffer kwijt. De paniek sloeg toe, want zonder
koffer met daarin je spulletjes, dat is gewoon erg vervelend.
God legde het in ons hart te bidden voor het aan laten
komen van de koffer. En het gebeurde. Wat bijzonder dat
God zo naast je is, op lastige momenten. Ook dit was een

echte gebedsverhoring.

Zo was er ook onze openhartige taxichauffeur. Die vertelde dat hij zo gestrest was omdat hij
voor 1 mei de schoolkosten bij elkaar moest zien te krijgen om zijn kind naar school te
kunnen laten gaan. We mochten hiervoor bidden en daarna kwam het nieuws, dat de
overheid de school nog gesloten hield vanwege de overstromingen. Hij had hierdoor meer
tijd gekregen en vertelde ons later dat God had voorzien en hij de kosten bij elkaar had
kunnen sparen. Zo maar wat gebeurtenissen van voor de conferentie. We wisten toen nog
niet wat God verder voor ons in petto had.



ICCM-Africa conferentie
Het BTL Christian International Conference Centre te Ruiru was de locatie van de
ICCM-Africa conferentie die dit jaar duurde van 30 april tot en met 3 mei. Ruiru ligt dicht bij
Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Tijdens de conferentie waren er 38 deelnemers uit landen
als Kenia, Congo, Oeganda en Nigeria.

Direct na de introducties begonnen we met games om de groep wat losser te krijgen. Uit de
evaluaties van voorgaande conferenties was dit idee ontstaan. Het was een succes want er
ontstond direct een hele fijne en gezellige sfeer. De keynote speaker was Rev Peter G.
Mathenge. Hij nam ons mee in het thema van de conferentie: Living in Creativity. Dit werkte
hij uit in een drietal overdenkingen. Deze gingen dieper in op creatief leven in een constant
veranderende wereld, vanuit essentie, doel, functies en levensvormen. Daarnaast waren er
elf workshops rondom het thema Living in Creativity, waaronder workshops over IT,
geestelijke thema's, tijdmanagement, levensplanning en over leiderschap. Tijdens de
conferentie gingen we ook in kleine groepen uit elkaar om te bidden. Dit is een belangrijk
onderdeel van de conferentie en heet ‘Prayer Pals’: gebedsvrienden. De indeling voor de
gebedsgroepen, op basis van de twaalf stammen uit het Oude Testament, en het verdere
verloop was voorbereid door Sjoerd.

Het volgende onderdeel op het programma was van gedachten wisselen over het
organiseren van de ICCM-Africa conferentie. Dit ging erg goed. We vertelden over de
geschiedenis van ICCM-Africa en onze uitdagingen, maar ook wat het organiseren van zo'n
conferentie precies inhoudt. Dit deden we met als doel om Afrikaanse deelnemers te
enthousiasmeren, zelf een conferentie te organiseren. Tijdens deze sessie kwam het idee
om een comité op te stellen dat de ICCM-Africa conferentie organiseert en te werken met
lokale partners voor sponsorship om zo de kosten te drukken en groter te worden. Tijdens
deze conferentie is dit comité ook samengesteld en ingezegend.

Technology For Mission
Technology For Mission Contest is een soort wedstrijd waarin ideeën voor technologische
toepassingen worden gepresenteerd. De groep beoordeelt of ze levensveranderend kunnen
zijn en welke impact ze op het zendingsveld kunnen hebben. Er wordt gekeken naar vier
onderdelen:

1. impact (wat is het feitelijke en potentiële effect op het Koninkrijk van God?)
2. kwaliteit (hoe is de technische kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid?)
3. samenwerking (hoe goed wordt de samenwerking benut en/of gestimuleerd?)
4. herbruikbaarheid (in hoeverre kunnen andere ministries dit idee gebruiken?).

Een greep uit de presentaties van dit jaar: Victor liet zijn Lutrixbox zien. Salomon uit Congo
deelde zijn ziekenhuis alarmsysteem voor patiënten en Sikad gebruikt filmpjes om het
evangelie te verspreiden. Sikad heeft dit jaar de Technology For Mission Contest gewonnen.

Birds Of A Feather
Deelnemers konden tijdens de conferentie onderwerpen aandragen om over door te praten.
Daar kon op gestemd worden. Birds of a feather, ofwel soort zoekt soort, was dit jaar een
succes. De onderwerpen met de meeste stemmen kwamen terug op het programma. Dit
keer hadden we veel nieuwe onderwerpen om de avonden goed mee te vullen.



Elkaar helpen
Tijdens de conferentie is er, naast gesprekken en ontspanning, ook tijd om elkaar te helpen.
Peter, van Door International, had problemen met de WiFi en het netwerk op zijn kantoor.
Peter is doof, dus hij kreeg ondersteuning van twee tolken. Zo konden Patrick en Ruben met
hem spreken en de problemen die hij op zijn kantoor had oplossen. Dit zijn mooie momenten
die we ook tijdens de conferentie mee maken.

ICCM-Africa West-Africa
Al geruime tijd krijgen we registraties en verzoeken om scholarships. Niet alleen vanuit Oost
Afrika maar ook uit West Afrika. Dit heeft ons aan het denken gezet om een ICCM-Africa te
organiseren in West Afrika. Als de conferentie alleen in Kenia, het oosten van Afrika, wordt
gehouden, dan is het niet voor iedereen mogelijk om te komen vanwege de hoge kosten van
het vliegen. Dus kreeg deze grote vraag vanuit West Afrika een plaats in onze conferentie.
Het was heel bijzonder en duidelijk, Gods plan en weg hierin te zien.

Ergens in januari dit jaar kwam het idee voor ICCM-West-Africa. We gingen op zoek naar
sponsorship voor Chris uit Nigeria, zodat hij naar de ICCM-Africa conferentie kon komen om
de eerste meetings en gesprekken hierover te hebben. Ook wilden we Chris leren hoe je
zo’n conferentie organiseert. We kennen Chris sinds 2014 en hij kent het concept van ICCM
ook. Daarom leek hij ons een goede kandidaat om voorzitter te worden voor ICCM-Africa in
West Afrika. Na wat oproepjes kwam er al snel geld voor Chris zijn vliegticket. Ook dit zien
we als een verhoring van onze vragen en plannen. Toen Chris naar Kenia vloog, ontmoette
hij een pastor uit Nigeria die geïnteresseerd raakte over ICCM-Africa en graag wilde
meewerken om deze conferentie te organiseren in West Afrika.

Ook Victor uit Nigeria was dit jaar aanwezig bij de ICCM-Africa conferentie. Victor heeft
naast zijn bedrijf een stichting waar hij
zendingswerk mee doet. Hiermee kunnen we dus
lokaal in Nigeria een ICCM-Africa organiseren.
Wat mooi hoe dit allemaal samenvloeit.



Folarin kwam voor het eerst naar ICCM-Africa en is een zendeling die in Nigeria het
evangelie verspreidt in afgelegen gebieden. HIj had gevraagd voor een scholarship, maar in
eerste instantie was hier geen geld voor. Toch wilde God dat hij kwam, want een week voor
de conferentie konden we hem toch een scholarship toekennen en had hij lokaal een
sponsor gevonden voor zijn vlucht. Dit was zo bijzonder en ook Folarin was al aan het
denken om de conferentie te organiseren in West Afrika. Alles kwam bij elkaar en we
mochten ook dit nieuwe team tijdens deze conferentie inzegenen, waar een foto van
genomen is.

Dit team is super actief. Zo is de eerste
vergadering al geweest en staat de datum
voor de conferentie in Nigeria vast, van 25
tot en met 29 augustus 2025. Het was
allemaal bijzonder en zo mooi om te zien
hoe God zijn plannen aan ons openbaarde
en de wegen opent.

Een minuut stilte
We hebben een minuut stilte gehouden om oud-deelnemers te herdenken die overleden zijn.
We dachten aan Pastor Stephen uit Uganda en Hillary Ambetsa uit Kenia. Pastor Stephen
nam al deel aan ICCM-Africa vanaf 2015. Hij is zelfs twee keer keynote speaker geweest.
Hij is naar de Heer gegaan in mei 2023. Hillary kennen we van de ICCM-Africa 2023
conferentie. Hij is naar de Heer gegaan in september 2023. Het was een bijzonder moment
om hier met elkaar stil voor te zijn. We sloten af met gebed.

Terugblik leiderschaptraining

Een verslag van Sjoerd Kuipers. Simon
Kerandi is een man die momenteel voor
een baptistische organisatie uit de USA
genaamd Storyline werkt. Samen met
hem heb ik de afgelopen periode
verschillende leiderschapsprogramma's
kunnen organiseren voor voorgangers
Het gaat met name om voorgangers die
betrokken zijn bij church planting in
Kenia. Eén voorganger sprak ik over zijn
werk in Noord-Kenia. Hij heeft zeven

gemeenten onder zijn hoede en is speciaal werkzaam voor UPG (Unreached People
Groups). In zijn omgeving zijn veel moslim gemeenschappen waar hij contact mee heeft.
Onlangs zijn tien mensen uit deze gemeenschappen, op grond van hun getuigenis in Jezus
Christus als Zoon van God, gedoopt. Deze mensen leven in de woestijn. Speciaal voor deze
gelegenheid is er in de woestijn een gat gegraven dat met water is gevuld. Iedereen in het



dorp kon zien dat deze mensen letterlijk en figuurlijk zijn begraven en opgestaan met
Christus. Van dit soort verhalen krijg ik energie en weet ik dat God zich hierover verblijdt

Het had erg veel geregend in Kenia, toen we de leiderschapstrainingen deden. De straten
stonden blank. Tijdens deze missie-trip was onze eerste ontmoeting in Utawala, een plaats
ten noorden van Nairobi. Ondanks dat veel voorgangers verhinderd waren om te komen
door overstromingen na hevige regenval, hebben we toch besloten om de leadership
conferentie te laten doorgaan. Simon heeft de voorgangers meegenomen in een workshop
over de noodzaak van missie en evangelisatie. Daarna was het mijn beurt met een
workshop over tijdmanagement en levensplanning. Beide onderwerpen kunnen zich
verheugen in een toenemende belangstelling onder Afrikaanse christenen.
Deze workshops zijn ook gebruikt tijdens de ICCM conferentie en hebben bij sommige
deelnemers veel losgemaakt. Zo zei een deelnemer dat als hij deze kennis eerder had
gehad, hij andere keuzes had gemaakt in zijn leven. Uiteindelijk is het Jezus Christus die
ons de paden effent naar een volgende levensfase!
Tenslotte was het bedoeling om samen met Simon na de ICCM conferentie een tweede
voorgangersconferentie te organiseren in Thika. Doordat veel voorgangers niet in staat
waren om Thika te bereiken wegens de vele regenval en overstromingen, is deze
bijeenkomst niet doorgegaan. Besloten is om in het najaar een online workshop te gaan
organiseren. Doordat de vraag naar leiderschap trainingen vanuit Afrika groot is, wordt op dit
moment nagedacht om binnen KingdomIT een aparte afdeling of divisie op te richten.
Graag vraag ik om gebed en wijsheid in deze zaak!

Tot slot
We zijn alweer aan het einde van het reisverslag gekomen. U heeft kunnen lezen wat voor
bijzondere dingen gebeuren rondom KingdomIT. We ervaren dat God ons gebruikt om een
stukje van zijn Koninkrijk te bouwen. Maar we kunnen dit niet alleen. Om door te mogen
gaan, vragen we u om ons te ondersteunen. Wilt u samen met ons meebouwen? Dat kan
met een maandelijkse bijdrage.
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